
ds. Frans Wisselink (NGK Doorn en NGK Driebergen) – blz. 1 

preek 25 december 2023 (Kerst) 

thema God maakt een nieuw begin: duurzame vrede 

tekst Lucas 2:14b: vrede op aarde 

liturgie: Opwekking 589 (Ik wil juichen voor U, mijn Heer) 

votum en groet Hemelhoog 156 (Wonderbare Raadsman, sterke God; in wisselzang) 

gebed  

kindermoment projectlied: Een nieuw begin (Dank God onze Vader) 

kinderen naar hun club  

gedachten van Jezus  

lezen Lucas 2:1-7 BGT Hemelhoog 146 (Mary, did you know?) 

lezen Lucas 2:8-14 BGT  

preek Kerkboek 166 (Glorie aan God in de hoogste hemel; 

https://www.youtube.com/watch?v=oNfA2i3TT94&) 

gebedspunten Hemelhoog 157 (Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem; 

in wisselzang) 

gebed  

kinderen komen terug  

collecte Liedboek 481 (Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren 

Heer!) 

zegen  

 

Klaarstaan met je wapens, soms is dat heel goed. 

Een voorbeeld daarvan is het Amerikaanse vliegdekschip dat naar het oosten van de 

Middellandse Zee werd gestuurd, tegelijk met andere oorlogsschepen. Die actie was 

bedoeld als machtsvertoon vlakbij Gaza. Met dat gigantische vliegdekschip maakten de 

Amerikanen aan de landen in de regio duidelijk: Waag het niet om je actief in de strijd te 

mengen! Het doel van de Amerikaanse president was en is: vrede brengen, vrede voor 

Joden maar ook vrede voor Palestijnen, eindelijk vrede in die regio. Juist door met 

wapens klaar te staan maakt hij duidelijk dat het hem menens is. 

Zo moet je volgens mij ook tegen dat engelenleger aankijken waarover het in Lucas 2 gaat: 

ze staan klaar met hun wapens. 

Eerst horen de herders het bijzondere bericht over de redder die geboren is: de koning 

die door God beloofd was! de koning die vandaag geboren is in de stad van David! de 

koning die op de troon van David zal zitten! 

Daarna krijgen de herders een enorm hemels leger te zien: geen engeltjes die door het 

luchtruim zweven; wel nee: het zijn echte warriors! geharnaste strijders! die klaarstaan 

met hun wapens, bereid om in te grijpen. 

Deze strijders laten zich ook horen. 

Het geluid dat de herders te horen krijgen, is bepaald niet het blij en wonderzacht gezang 

van een lief engelenkoortje; volgens mij moet je dat geluid vergelijken met de strijdkreet 

van een leger dat klaarstaat om te vechten; het is de strijdkreet van sterke strijders die in 

dienst staan van de Heer van de hemelse machten en die juist door hun kracht laten zien: 

het geweld moet stoppen! alle geweld moet stoppen! het moet vrede worden! 

Normaal gesproken beloven de strijdkreten van een sterk leger weinig goeds. 

De herders weten daar alles van. Ze kennen het leger van de Romeinen wel: goed 

betaald; goed geoefend; goed bewapend; goed georganiseerd; overal aanwezig; een echte 

vechtmachine is het. Dat leger heeft in het grote Romeinse rijk gezorgd voor vrede, ook 

in Israël. Maar die vrede is bereikt ten koste van een hoop ellende. 

Zelfs de strijdkreten van een leger uit de hemel klinken dreigend. 

https://www.youtube.com/watch?v=oNfA2i3TT94&
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Wie onrecht doet, moet vrezen voor dit leger. Wie zijn macht misbruikt, krijgt dit leger 

tegen zich. De Bijbel staat vol dreigende teksten die daarover gaan. Niet alleen in het 

Oude Testament kom je zulke dreigende teksten tegen, ook in het Nieuwe Testament 

gaat het regelmatig over sterke engelen die Gods oordeel moeten voltrekken over 

iedereen die de aarde kapot maakt, over iedereen die z’n medemensen in de ellende stort, 

over iedereen die zich van God niets aantrekt, over iedereen die daarmee doorgaat 

ondanks alle waarschuwingen. Dat klinkt dreigend. 

Maar: de herders krijgen te horen dat er goed nieuws is want dit leger brengt vrede! 

Het is de Heer van de hemelse machten die hen gestuurd heeft. 

Deze God ziet hoe de mensen Hem buiten hun leven proberen te houden. Hij ziet hoe 

kwade machten daardoor grip krijgen op het leven. Hij ziet hoe sommige mensen hun 

best doen om goeie dingen te doen maar Hij ziet ook dat het hun bij de handen afbreekt 

omdat de tegenkrachten te sterk zijn. 

Deze God maakt nu een nieuw begin. God gaat eigenhandig zorgen voor vrede: Hij gaat 

ervoor zorgen dat het helemaal goedkomt tussen Hem en zijn schepping. 

God brengt vrede op aarde.  

Wat is dan die vrede? 

Misschien is het wel allereerst: dat je met jezelf in het reine komt, dat je vrede sluit met 

hoe je bent, dat je vrede sluit met het feit dat je niet alles kunt omdat je nu eenmaal 

beperkt bent in je mogelijkheden. Dat is al een hele uitdaging! Probeer het maar: met 

jezelf in het reine komen. 

Het kan je helpen om vervolgens vredelievend in het leven te staan: dat je in vrede leeft 

met mensen om je heen (niet alleen met mensen die op je lijken en die op dezelfde 

manier praten en denken als jij, maar ook met mensen die totaal anders zijn dan jij en die 

praten en denken op een manier die jij niet snapt en die jij werkelijk niet kunt volgen). 

Dat is ook best moeilijk. Misschien zie je het nauwelijks zitten om te werken aan vrede 

met mensen om je heen. Maar ik hoop dat het je het toch gaat proberen. 

Dat kan je helpen om je vervolgens samen met anderen in te zetten voor de schepping: 

dat je in vrede leeft met dieren en zelfs met planten (niet alleen met dat wat aaibaar is en 

met dat wat jij mooi vindt en met dat wat volgens jou nuttig is, maar ook met dat wat 

voor jou besef geen enkele waarde heeft en met dat wat je lelijk vindt of waar je 

misschien zelfs wel van griezelt); dat je dieren en planten niet behandelt als dingen die je 

desgewenst ruig kunt behandelen en gewoon weg kunt doen als je er zat van bent maar 

dat je het ziet als iets dat leeft en dus als iets waar je voorzichtig mee om moet gaan. 

Het kon wel eens handig zijn om daar eens in te gaan oefenen. Dus dat je begint met 

vrede sluiten met jezelf, dat je daarna vrede sluit met de mensen om je heen en dat je 

vervolgens ook vrede sluit met je hele leefomgeving. 

En wat ik je zo gun, dat is: dat je ontdekt dat God je hierin niet alleen laat maar je wil 

helpen omdat Hij van mensen houdt. Hij wil je helpen om die vrede te bereiken. Hij 

biedt je zelfs zijn eigen vrede aan. Dat is wat de herders te horen krijgen: God brengt 

vrede op aarde ter wille van mensen. 

Jezus zal zorgen voor die vrede. 

Met Jezus’ geboorte maakt God één ding heel duidelijk. Voor die vrede heeft God 

werkelijk alles over. Hij blijft niet op een afstand staan roepen dat het nu eindelijk eens 

afgelopen moet zijn met alle ruzie. God wordt mens. Je snapt niet hoe dat precies gaat, je 

trekt het misschien zelfs in twijfel. Maar laat het eens binnenkomen in je hart: dat God 

bij ons komt. Laat het eens op je in werken: dat God één van ons wordt. Probeer het eens 

te ontdekken in het leven van elke dag: dat God werkt aan de vrede. Hou die vrede niet 

van je af maar stel je ervoor open. 

Aanvaard de vrede van God, ga erin mee, leef vanuit die vrede. 

Alle eer aan God. Amen! 


