preek 6 juli 2025
thema 144.000 volgers!
tekst Openbaring 14:1-5

liturgie: Op hoge heuvels met een rijk verleden ligt Sion (DNP Psalm 87)
begroeting

kindermoment kinderlied: A van Almachtig, B van Bevrijder (Opwekking Kids 241)
kinderen naar hun club

Gods tien woorden Het zal zijn in het laatste der tijden (Liedboek 447)

gebed

lezen Openbaring 13:1-14:5 BGT De Heer regeert (Opwekking 375)

preek Kom, volk van de verrezen Heer (Opwekking 723)

gebedspunten

gebed

kinderen komen terug
collecte
apostolische geloofsbelijdenis Ga met God en Hij zal met je zijn (Liedboek 416 in wisselzang)

zegen

Een tijdje terug stond Openbaring 7 vers 3 centraal.

Vier engelen staan klaar om schade toe te brengen aan het land en de zee. Maar een
vijfde engel roept hen toe met luide stem: “Laat het land en de zee en ook de bomen nog
ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren
aanbrengen.”

God stempelt zijn mensen.
Het blijkt dat het er in totaal 144.000 zijn: 144.000 mensen die Gods stempel ontvangen.
Dat stempel is niet een beloning voor jouw goeie gedrag. Dat stempel is wel een bewijs
dat jij Gods eigendom bent (2 Kor. 1:22). Gods stempel is bedoeld als een bemoediging.
Het is een teken van Gods trouw. God zegt daarmee: Bij Mij ben je veilig.

De Heer regeert.

De draak (de duivel) kan niet tegen Hem op. Daarover gaat het in Openbaring 12.
De draak wachtte op de geboorte van het kind (van Jezus). Hij wilde het kind (Jezus)
opeten zodra het geboren was, maar dat mislukte. Daarom ging de draak de vrouw (de
kerk) achterna want hij wilde haar pijn doen (hij wilde Gods dienaren bij God vandaan
halen).

Alles mislukt voor de draak.

De draak redt het niet, tegenover God. Maar hij wil het niet opgeven; hij gaat maar door;
dat zien we om ons heen gebeuren; het is om bang van te worden. Maar: ook al doet de
draak nog zo z’n best, het is allemaal vergeefs; ik hoop dat je daar al iets van merkt.

Over dit alles gaan we lezen: Openbaring 13 en het begin van Openbaring 14.
De Heer regeert.

De duivel wordt wel eens de aap van God genoemd. Hij aapt na wat God doet. Dat zie je in
Openbaring 13 gebeuren. Ik noem drie sterke staaltjes van na-aperij:

e Vers 3: Het beest uit de zee is dodelijk gewond maar de wond geneest, dankzij de draak.
De duivel aapt daarmee God na: Jezus was dood; en Hij leeft!

e Vers 7: Het beest uit de zee krijgt, dankzij de draak, de macht “over mensen uit de hele
wereld, van alle volken en talen”. De duivel aapt daarmee God na: God die zijn dienaren
bij elkaar haalt: “een grote groep mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen”.

e Vers 16: Het beest uit de aarde zorgt dat alle mensen een teken krijgen op hun

ds. Frans Wisselink (NGK Doorn) — blz. 1



rechterhand of op hun voorhoofd; het is een idee van de draak. De duivel aapt daarmee
God na: God die zorgt dat al zijn dienaren Gods teken op hun voorhoofd krijgen.

Iedereen is onder de indruk van de macht van de draak en zijn twee beesten.

Iedereen loopt met hen mee. Die drie zijn zo kolossaal: de draak, het beest uit de zee, het
beest uit de aarde ... Tegen hen valt niets te beginnen, zou je denken. God wordt
weggeduwd uit de wereld. Als je het teken van het beest niet draagt (op je rechterhand of
op je voorhoofd) kun je niets meer kopen of verkopen. Je hebt werkelijk geen leven
meer. Dat klinkt heel bedreigend en dat is het ook. Johannes ervaart het in zijn eigen tijd.

Maar: een lam houdt stand!

Een /am blijft overeind in het geweld! Dat lam is Christus, Jezus Christus. Hij is niet
bang voor zijn kolossale tegenstanders. Hij staat daar, rustig, zelfverzekerd.

Hij staat op de berg Sion.
Dat is een bijzondere berg.

David heeft deze berg ooit veroverd en bij Jeruzalem gevoegd. Later heeft Salomo juist
op deze berg de tempel van de HEER gebouwd. Het was de plek waar het weer goed kon
komen tussen God en jou; het was de plek waar je dichtbij God kon zijn, in zijn
nabijheid kon komen, onder zijn vleugels.

Over deze tempelberg zegt Jesaja hele mooie dingen (zie Jesaja 2 in Liedboek 447). Er
komt een dag, zegt Jesaja, dat heel veel volken zullen zeggen: Kom op, we gaan naar de
berg van de Heer, we gaan naar zijn tempel, we gaan luisteren naar wat God te zeggen
heeft, we gaan precies doen wat Hij wil.

Wat betekent dat? Moeten christenen massaal een ticket boeken voor een vliegreis naar
Isra€l? Moeten we in Jeruzalem gaan wonen? Moeten we ons (desnoods met geweld)
inzetten voor de herbouw van de tempel? Moeten we met z’n allen dieroffers gaan
brengen in de derde tempel? Nee! Als je naar de tempelberg wilt, dan moet je niet in
Jeruzalem zijn maar bij Christus: het lam van God dat de zonde van de wereld
wegneemt. Johannes krijgt te horen dat we het lam (Christus) moeten volgen, overal,
zelfs tot in de dood.

Het lam heeft 144.000 volgers.

Dat is niet een exact aantal. Het is symbolisch bedoeld (zoals heel veel getallen in het
boek Openbaring symbolisch bedoeld zijn). De uitleg hiervan vind je o.a. in de
Jongerenbijbel: 12 (een volheid) x 12 (een volheid) x 1.000 (heel veel) = 144.000 (de
allergrootste volheid). Het aantal mensen dat het lam volgt, is groter en completer dan je
je ooit zou kunnen voorstellen! Machtig hé? Het is te danken aan het lam van God: Jezus
die de overwinning heeft behaald op de draak en zijn twee beesten, Jezus die alle macht
heeft in de hemel en op aarde.

Glorie aan dat lam!
Wat voor mensen zijn dat: de volgers van het lam?

Volgens de NBV wordt van hen allereerst gezegd dat ze zich niet met vrouwen hebben
afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven.
Dat klinkt heel akelig.

Het klinkt of die 144.000 volgers (stuk voor stuk) mannen zijn die niet bevuild zijn door

vrouwen; dus: 144.000 mannen die nooit seks hebben gehad met een vrouw en daardoor
‘schoon’ gebleven zijn.

Dit klopt niet. Want:

Om te beginnen:
Niet alleen mannen zijn dienaren van God! Vrouwen zijn dat net zo goed! Dus die
144.000 volgers, dat zijn mannen en vrouwen.
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En bovendien:
God zelf heeft het huwelijk gegeven als iets moois, als iets goeds. Hij zal de onderlinge
relatie in zo’n huwelijk nooit omschrijven als: ‘een man wordt bevuild door een vrouw’.

Het is symbolisch bedoeld.
Om de symboliek te begrijpen moeten we terugbladeren naar het Oude Testament.

In Exodus 19 wordt verteld dat God zijn volk gaat ontmoeten. De mensen van Israél
moeten zich daarop voorbereiden. Mozes vertelt hoe ze dat moeten doen: ze moeten
zichzelf wassen; ze moeten ook hun kleren wassen; en ze mogen geen seks hebben met
een vrouw. Mozes zegt er niet bij dat een vrouw ook geen seks mag hebben met een
man, maar dat bedoelt hij natuurlijk wel. Daarom ben ik wel blij dat Exodus 19 vers 15
in de BGT vertaald is volgens Mozes’ bedoeling: “De Heer zal dichtbij komen. Over
twee dagen moeten jullie klaarstaan. Voor die tijd moet je je kleren wassen. En tot die
tijd mag je niet met elkaar naar bed gaan.” Waar is dat voor? Zo raak je gefocust op de
komende ontmoeting met God.

Kijk zo eens naar de 144.000 volgers van het lam! Het zijn mannen en vrouwen die niet
mee wilden doen met de verering van andere goden, zeker weten van niet! Ze zijn
gefocust op Christus! op God!

In de BGT wordt het als volgt verwoord: De 144.000 “gingen niet om met ongelovigen. Zij
zijn zuiver gebleven.”

Over de volgers van het lam lees je in de NBV nog meer: ze zijn vrijgekocht.
Dit roept het beeld op van de slavenmarkt.

Mensen zitten vast; ze zitten opgesloten in hun zonde en in hun schuld. Ze zien geen
kans om los te komen. Ze raken steeds meer verstrikt in de macht van het kwaad. Het
wordt op den duur heel heftig. Het lijkt wel of je maar één optie hebt: achter alle
indrukwekkende tekenen van de draak en zijn twee beesten aanlopen, meedoen met
iedereen die dat ook doet, alle eer geven aan het kwaad, zich volledig laten controleren
door de chef van het kwaad, helemaal ten onder gaan in de ellende die dat met zich
meebrengt.

En dan komt God. Hij ziet de ellendige situatie van de mensen. Hij ziet dat ze gevangen
zitten in de macht van het kwaad en Hij weet dat het hun eigen schuld is. Ze hebben deze
slavernij aan zichzelf te wijten. Maar God laat hen niet aan hun lot over. Zijn hart gaat
naar hen uit. Wat bijzonder is dat! Wat een genade! God koopt hen vrij hoewel ze het
niet verdiend hebben. Ze zijn voor Hem (God) en voor het /am (Christus).

Ze zijn vrij. Wij zijn vrij.

Maar kun jij je zomaar rekenen tot de volgers van het lam?

Bij Instagram is volgen gemakkelijk. Je volgt iemand omdat je meer van iemand wilt
weten: je bent benieuwd naar wat hij zegt en naar wat hij doet. Zo zijn er ruim 20
miljoen mensen die Memphis Depay volgen op Instagram. Dat volgen geeft verder geen
verplichtingen. Je hoeft niet net zo goed te kunnen voetballen als Memphis. Je hoeft niet
net zo te geloven als Memphis. Je mag heel anders in het leven staan dan Memphis.
Allemaal prima. Misschien leer je iets van hem, stimuleert hij je ergens in, ontdek je via
hem dat het niet suf is om christen te zijn. Maar dat is geen voorwaarde om Memphis te
kunnen volgen op Instagram.

Hoe zit dat bij het lam (Christus)?

Johannes meldt dat de volgers van het lam onberispelijk zijn. Er valt niets op hen aan te
merken. “Ze hebben nooit gelogen, niets aan hen is verkeerd.”

Wie durft dat van zichzelf te zeggen?

Durf jij te beweren dat je nooit gelogen hebt? Durf jij te beweren dat je alles goed doet?
Durf jij te beweren dat je uitsluitend positieve gedachten en gevoelens hebt over mensen
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om je heen? en dat je nog nooit tegen God bent ingegaan?

Ik durf dat niet te beweren. Jij wel?
Als je dat niet durft te zeggen, hoor je dan wel bij de 144.000 volgers van het lam?
Weet je: het lam kent zijn volgers wel.

Christus weet heel goed dat zijn volgers niet volmaakt zijn. Hij weet dat ze zijn
aansporing nodig hebben, dat ze zijn bemoediging nodig hebben, dat ze zijn verwijten
moeten horen.

Juist daarom doet Hij allerlei oproepen aan zijn volgers.

In Openbaring 2 en 3 komt Hij met wel zeven verschillende oproepen. Voor elk van de
zeven gemeenten in het westen van Turkije heeft Hij één speciale oproep maar het is de
bedoeling dat alle gemeenten elke oproep horen. Zo helpt Christus hen om Hem beter te
volgen. En via hen helpt Hij ook ons om Hem beter te volgen.

Zeven oproepen doet Christus.

1. Christus herinnert je aan de tijd van de eerste liefde: Doe weer als vroeger!

Christus maakt duidelijk dat je bij God veilig bent: Houd vol!

Christus belooft aan jou een witte steen met een nieuwe naam: Laat je niet inpakken!
Christus vraagt maar één ding van jou: Blijf liethebben!

Christus maakt duidelijk dat alleen de heilige Geest je krachtbron kan zijn: Word
wakker!

6. Bij Christus mag je je houvast vinden: Blijf Mij trouw!

7. Christus wil niet ergens aan de rand van je leven staan: Laat Mij binnen!

kv

God weet dat we niet volmaakt zijn. Maar Hij heeft ons lief en zegt: Je hoort bij Mij! Ga
met Mij en Ik zal met jou gaan.
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