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preek 31 augustus 2025 

thema David bezingt Gods grootheid 

tekst Psalm 145:3: Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet 

te doorgronden. 

liturgie:  

begroeting Great is the Lord, He is holy and just (Opwekking 267 origineel) 

kindermoment met gebed  

kinderen naar hun club  

gebed Uw majesteit is onaantastbaar, niemand is aan U gelijk (Opwekking 684, 

naar Psalm 145) 

lezen Psalm 145  

preek God, ik adem om van U te zingen (Kerkboek 145a) 

gebedspunten  

gebed  

kinderen komen terug  

collecte  

avondmaalsviering Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven (Liedboek 985:1) 

 kinderlied: Wij zullen opstaan en met Hem meegaan (Opwekking Kids 51) 

 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht 

(Liedboek 675:1a+2b) 

 Lam van God, Lam van God, dat de zonde der wereld draagt 

(Hemelhoog 162) 

zegen ingeleid met Groot is Hij, allerhoogste Heer (Opwekking 574 in wisselzang) 

 

President Trump vindt zichzelf geweldig. 

Hij is de beste president ooit. Zegt hij. 

Hij alleen kan Amerika weer groot maken. God heeft hem uitgekozen als redder van de 

natie. Daarmee heeft God een goeie keus gedaan want Trump is een echte slimmerik. Hij 

kan zorgen voor vrede, hij alleen. De stappen die hij zet, zijn geweldig. Alles wat hij 

doet, lukt. Zegt hij. 

Iedereen in zijn omgeving bevestigt dat. 

Ook wereldleiders met wie Trump in contact komt, vertellen hem hoe briljant hij is en 

wat een geweldige resultaten zijn beleid heeft. 

Met z’n allen heffen ze een loflied aan op Trump. 

Waarom zingt iedereen mee? 

Sommigen doen dat omdat ze werkelijk in hem geloven. Anderen doen dat puur uit 

eigenbelang. 

Als je niet meedoet in de lofprijzing, dan word je afgemaakt: dan word je ontslagen of je 

krijgt (als land) te maken met financiële wraakmaatregelen. Iedereen die het nieuws 

volgt, kent daar de voorbeelden van. Je wordt aan alle kanten tegengewerkt als je Trump 

ook maar een voet dwars zet. Iedereen doet daarom extra z’n best om mooi op toon mee 

te zingen met de lofliederen op Trump. 

Weet je waar ik nou zo blij mee ben? Zo hoeven we niet met God om te gaan. Want God is 

totaal anders. Dat spreekt David op een uitbundige manier uit in zijn loflied op Gods 

grootheid. 

 

David brengt alle eer aan God. 

God is groot en David is enthousiast over Gods grootheid. Tegelijk ervaart David zijn 

eigen beperkingen. God is namelijk zó groot dat Gods grootheid hem voor raadsels stelt 

die hij niet kan oplossen: God is groter dan je je kunt indenken. Zijn grootheid is 
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oneindig. Maar wat is dat dan? oneindige grootheid? Daar kun je je toch niets bij 

voorstellen? Gods grootheid zorgt ervoor dat je God niet kunt narekenen (vers 3). 

Dat besef ik bijvoorbeeld als ik naga hoe kwetsbaar God zich heeft opgesteld toen het 

erom ging de wereld te bevrijden van zonde en schuld. Het is toch ongelooflijk dat God 

zijn eigen Zoon daarvoor prijsgegeven heeft. Dat zou je niet kunnen verzinnen: dat Gods 

Zoon zich zó zou vernederen, zich zó zou laten kwetsen, zich zó zou laten belasteren, 

zich zó zou laten doden. Hij deed het voor ons (mensen). Onvoorstelbaar! Juist daarin 

zie je Gods grootheid.  

En met Gods grootheid begint David zijn loflied: hij zegent God. 

David verlangt ernaar dat volgende generaties mee gaan doen met zijn loflied. 

God is goed. God is geduldig. Aan Gods trouw komt geen einde. God is vol liefde voor 

alles wat Hij geschapen heeft (vers 8-9). 

David heeft in zijn eigen gezin moeten meemaken dat het niet vanzelf spreekt dat je 

kinderen meedoen met jouw loflied op God. De pijn die dat opleverde in zijn eigen leven 

(pijn die er voor zorgde dat hij soms vreselijk moest huilen) … Die pijn overschreeuwt 

David niet in Psalm 145 en die pijn ontkent hij in deze psalm ook niet. Maar hij is hier 

vooral gefocust op wat jij mag meegeven aan je kinderen (over God die goed is en 

geduldig is) en wat je kinderen op hun beurt mogen meegeven aan hun kinderen (over 

God die trouw is en vol liefde is). God heeft zijn schepping niet de rug toegekeerd. Hij 

zegt nergens: ‘zoek het samen maar lekker uit’. God laat zijn volle inzet zien. Hij doet in 

ons leven veel meer dan ons de juiste spullen geven of de beste mogelijkheden geven of 

flink wat ruimte geven of een rijk gezegend leven geven. Hij doet veel meer: Hij geeft 

zichzelf: Hij geeft zijn eigen Geest, in jou, in mij, in ons, in ouderen, in jongeren. Wat 

een God is Hij! 

Vandaar het loflied van David: samen met zijn kinderen en zijn kleinkinderen bejubelt 

hij God die eerlijk is in alles wat Hij doet. 

David kijkt ernaar uit dat al Gods schepselen mee gaan doen met zijn loflied. 

God is koning, voor altijd. En God is een geweldige koning want Hij ziet het als iemand 

met tegenslagen te kampen heeft en Hij helpt zo iemand. Juist dat kan je bemoedigen om 

hoopvol naar God te kijken want Hij is het die zorgt voor alles wat leeft. Je zult God 

nooit kunnen betrappen op onrecht want Hij is volstrekt eerlijk en Hij doet wat Hij zegt; 

daar kun je van op aan. Beloofd is beloofd! Juist daarom treedt Hij op tegen 

onderdrukkers, tegen mensen die de schepping naar hun hand willen zetten en daarbij 

uitsluitend oog hebben voor hun eigen belangen. Hij doet recht (vers 13-20). 

Deze God vraagt van ons onze ongedeelde liefde voor God. Hij vraagt van ons dat we 

Hem eren, dat we op Hem vertrouwen, dat we tot Hem bidden. Maar (en dat is het 

unieke van God): deze liefde tot God gaat niet ten koste van onze medemens. Mozes 

maakte dat al duidelijk aan Israël: God vraagt van ons niet alleen ongedeelde liefde voor 

God maar Hij vraagt daarbij dat we van onze medemens houden (net zoveel als we van 

onszelf houden). Liefde tot God is onlosmakelijk verbonden aan liefde tot de medemens. 

Het één kan niet zonder het ander. 

Zó komt David tot zijn loflied: samen met de hele schepping bejubelt hij God die zich 

met al zijn macht inzet voor wat machteloos is. 

David roept er zichzelf toe op om alle eer aan God te blijven brengen. Laten wij ons daarbij 

aansluiten: God, ik adem om van U te zingen. 

 

 


